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Kinderkerstfeest 2023 
 

24 december om 19.00 uur in de Vredekerk 
 

             Musical 
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We zingen samen: 
Komt allen tezamen, jubelend van vreugde:  
Komt nu, o komt nu naar Bethlehem!  
Ziet nu de vorst der eng'len hier geboren  
Komt, laten wij aanbidden, komt, laten wij aanbidden,  
komt, laten wij aanbidden die Koning. 
 

O kind, ons geboren, liggend in de kribbe,  
neem onze liefd' in genade aan!  
U, die ons liefhebt, U behoort ons harte!  
Komt, laten wij aanbidden, komt, laten wij aanbidden,  
komt, laten wij aanbidden die Koning. 
 

Kinderen die meespelen in de musical komen binnen met                                                                  
brandende kaarsjes. 
 

Welkom: door Ellen 
 

Welkomstgedicht 
Hartelijk welkom alle mensen                                                                                                                                      
ouders, kinderen, groot en klein.                                                                                                         
`k Wil u op dit kerstfeest wensen                                                                                                                            
dat uw hart echt blij mag zijn! 
 

Tien kaarsjes 
Er waren eens tien kaarsjes, met vlammetjes zo fijn 
Ze wilden op het Kerstfeest graag goede lichtjes zijn. 
 

Eén kaarsje viel het tegen altijd in vlam te staan. 
Hij doofde snel zijn lichtje en is toen weg gegaan. 
 

Er waren eens negen kaarsjes een van de negen zei: 
Ik vind het hier niet prettig en stapte uit de rij.  
 

Er waren nog acht kaarsjes het was een mooi gezicht. 
Eén dacht: “ik ben de beste” meteen verdween zijn licht.  
 

Toen stonden  van de kaarsjes er zeven nog in vlam. 
Maar… één vergat te branden Hij wist niet hoe het kwam.  
 

De vlammen van de kaarsjes die brandden honderd uit. 
Een zei: “Ik ben de mooiste” pech…want toen ging zijn lichtje uit…  
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Nog maar vijf kaarsjes over. Wat zullen wij gaan doen? 
Eén brandde veel te haastig, opeens verdween hij toen  
 

Er stonden maar vier kaarsjes, ze brandden feller op. 
Eén werd uitgeblazen, hij lette niet goed op.  
 

Van die drie laatste kaarsjes ging één met het donker mee. 
Hij vond het niet meer zo nodig, toen stonden er nog twee.  
 

Die beide kleine kaarsjes, wat waren ze alleen. 
Een ging van moeheid slapen toen was er nog maar één.  
 

Het laatste kleine kaarsje, dat eenzaam achter bleef, 
dacht: “Als ik nu mijn lichtje eens aan een ander geef”.  
 

Toen heeft dat ene kaarsje het feest nog juist gered. 
Het heeft alle andere kaarsjes opnieuw in vlam gezet.  
 

Nu brandden alle kaarsjes met vlammetjes zo fijn.                                                                                
Ze wilden op het Kerstfeest graag goede lichtjes zijn. 
 
Gebed: door Ellen 
 

We zingen samen: 
Jezus zegt, dat Hij hier van ons verwacht,                                                                                    
dat wij zijn als kaarsjes brandend in de nacht.                                                                                
En Hij wenst, dat ieder tot Zijn ere schijn,                                                                                 
jij in jouw klein hoekje en ik in `t mijn.  
 

Jezus zegt dat Hij ieders kaarsje ziet.                                                                                           
Of het helder licht geeft, of ook bijna niet.            
Hij ziet uit de hemel of wij lichtjes zijn.                                                                                     
Jij in jouw klein hoekje. En ik in `t mijn. 
 

Jezus zegt ons ook, dat `t zo donker is.                                                                                            
Overal op aarde, zonde en droefenis.                 
Laat ons dan in het duister een helder lichtje zijn                                                                                       
Jij in jouw klein hoekje en ik in `t mijn. 
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Wij kijken samen naar de musical 
 

“Super kerst” 
 
 
 
 
 
 

 
 
1.SuperKerst  
 

Bij kerst horen verhalen  
van sterren die gaan stralen,  
van wijzen die ons wijzen op een kind.  
Ook dit jaar is pas klaar als kerst is geweest.  
 

Met kerst hoor je te zingen  
van wonderschone dingen:  
herders in het veld en Stille Nacht.  
Ook dit jaar staan wij klaar speciaal voor dit feest. 
 

Alles is gereed voor een SuperKerst.  
Sneeuw valt en de sfeer is weer opperbest.  
De mooiste kleren aan voor een groot festijn. 
Zo hoort het te zijn!  
 

Met kerst gaan over grenzen  
de allerbeste wensen:  
Kaarten met wat glitters of een boom.  
Ook dit jaar is vreugde waar de post is geweest. 
 

Alles is gereed voor een SuperKerst.  
Sneeuw valt en de sfeer is weer opperbest.  
De mooiste kleren aan voor een groot festijn 
Zo hoort het te zijn! 
 

Alles is gereed voor een SuperKerst.  
Sneeuw valt en de sfeer is weer opperbest.  
De mooiste kleren aan voor een groot festijn.                                                     
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Maar kerst gaat ook veel verder  
dan wijzen en een herder.  
Ten diepste gaat het over God en jou.  
Zit je klaar? Want dit jaar wordt kerst een groot feest. 
 

Ben je ook gereed voor een SuperKerst?  
Luister maar naar God, dat verhoogt de pret!  
Hij betrekt jou graag bij het Kerstverhaal. 
Nu, in deze zaal! 
 
2. Het is een klus  
 

Winkelpersoneel:  
Het is een klus, al die vakken vullen  
met etenswaar en allerhande spullen.  
Het is een klus, al die vakken vullen.  
En tussendoor stiekem van de dropjes smullen. 
 

De Super draait super  
dankzij het winkelpersoneel.  
 

Klanten:  
Het is een klus, al die tassen vullen  
met etenswaar en allerhande spullen.  
Het is een klus, al die tassen vullen.  
De kleine mee die om snoepjes zit te brullen. 
 

De Super draait super  
dankzij het winkelend publiek.  
 

Winkelpersoneel: 
Elke dag opnieuw verse euro’s in de la.  
De boodschap voor vandaag: koop maar wat je ziet.  
Korting hier en daar - nou, en reken dan maar na:  
de klant is zo verkocht en besteedt vast ver boven z’n limiet.  
 

Het is een klus, al die vakken vullen.  
De druppels zweet zijn niet te verhullen. 
  
  



7 
 

Klanten:  
Het is een klus, al die tassen vullen.  
Vooral met Kerst gaat het om veel spullen. 
 

Kassameisje:  Hier uw bon en zegels, tot ziens!  
 

3.Ezel, wijze of schaap  
 

Ezel, wijze of schaap;  
wat staat er in jouw stal?  
En heb je Jozef al?  
 

Ezel, wijze of schaap;  
een Oosters fabricaat  
van plastic, heel delicaat.  
 

Verzamelwoede laait op.  
Mijn zakgeld is bijna op,  
toch wil ik meer van dat spul.  
 

Ezel, wijze of schaap;  
nu als verzamelobject,  
alleen met kerst en zolang de voorraad strekt.  
 

Herder, engel of ster.  
Ik ben verzamelaar  
en daarom nooit echt klaar.  
 

Herder, engel of ster.  
Ik loop de winkels langs  
en maak zo extra veel kans.  
 

Verzamelwoede alom  
en klanten pinnen zich krom:  
bij twintig euro pas prijs.  
 

Herder, engel of ster;  
nu als verzamelobject,  
alleen met kerst en zolang de voorraad strekt. 
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4.Het plaatje is compleet  
 

Nu is heel het plaatje compleet:  
kerst is meer dan zomaar een feest.  
Kerst is van het grootste belang.  
Twintig eeuwen lang klinkt deze boodschap:  
God werd mens omdat Hij onze nood  zag.  
 

Jezus maakt je leven compleet.  
Daarom vieren wij nu dit feest.  
Maak met Hem een heel nieuw begin.  
Net als mensen uit bijbelse tijden  
mag  jij Jezus als koning belijden.  
Niets of niemand kan jou van Hem scheiden.  
Kerst staat aan de wieg van mooie tijden. 
 

Maak je ook Gods plaatje compleet?  
Zo wordt Kerst een super-mooi feest:  
God heeft jou al lang op het oog:  
Net als mensen uit bijbelse tijden  
mag  jij Jezus als koning belijden.  
 

Niets of niemand kan jou van Hem scheiden.  
Help maar mee om dit nieuws te verspreiden.  
 
 

                         Einde musical 
 

De kinderen van groep 1 en 2 mogen naar voren                                                                                        
komen, dan gaan we samen zingen en muziek maken. 
 

We zingen samen:  Luid klokjes klingelingeling (2x) 
 

Luid klokjes, klingeling.              Voor de blijde klanken                                                                        
Luid klokjes, kling.                      Willen wij God danken.                                                         
Doe de boodschap horen.          Luid klokjes, klingeling.                                                                 
Jezus is geboren.                       Luid klokjes, kling. 
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Dankwoord en gebed 
 

Vouwen wij de handen samen,                                                                                                                
Sluiten onze ogen nu.                                                                                                                                                                                    
Heer, voor wij naar huis toe gaan.                                                                                                                                           
Bidden wij tot U.            
Heer, wij doven nu de lichtjes.                                                                                                                             
Want het feest is hier voorbij.                                                                                                         
Maar Jezus, de Messias                                                                                                                  
Is altijd ons nabij.                                                                                                                                                                                     
Amen 
 

Samenzang: Er is een kindeke geboren op aard 
 

Er is een kindeke geboren op aard (2x) 
't Kwam op de aarde voor ons allemaal (2x) 
 

Er is een Kindeke geboren in 't strooi (2x) 
't Lag in een kribbe, bedekt  met wat hooi. (2x) 
 

`t Kwam op de aarde en had er geen huis. (2x)                                                                                                                                                                                                                            
`t Kwam op de aarde en droeg er zijn kruis (2x) 
 
Collecte  
 

We zingen samen staande: Eer zij God in onze dagen 
 

Eer zij God in onze dagen. 
Eer zij God in deze tijd. 
Mensen van het welbehagen, 
Roept op aarde vrede uit. 
Gloria, in excelsis Deo. 
Gloria, in excelsis Deo. 
 

Eer zij God die onze Vader 
En die onze Koning is. 
Eer zij God die op de aarde 
Naar ons toegekomen is. 
Gloria, in excelsis Deo 
Gloria, in excelsis Deo 
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Aan deze musical werken mee: 
Manager pinpas: Jodi van Berkel 
Eigenaar Supermarkt: Emma van Geest 
Kassameisje: Sophie Zuidgeest 
Vakkenvullers: 1 Joey Zuidgeest 

2 Isa van Eeendenburg 
3 Lena Noordam 

Vegers: 1 Rosanne van Zanten 
2 Lotte Boerefijn 

Klanten: 
Man van klant: 
 
 
 
Moeder: 

1 Romy Keijzer 
1 Mels van Waardenburg 
2 Tess Keijzer                    
3a Julia van Eendenburg                   
3b Eefje van de Berg                      
Daphne de Jong 

Kinderen: 1a Bente van Duijn 
1b Nikki van Kester 
1c Juul Lindhout 
2 Lieke Zeelenberg      
3 Vera Tamerus 
4 Eva Elgersma 

Verteller:  Mees van Waardenberg 
Zwervers: Thimo Boerefijn 

Mike van Kester 
Straatkrant verkoper: Tijn Zeelenberg   
Jozef: Romy van den Berg 
Maria: Esmee van der Knaap 
Met dank aan organist: 
en 

Henri Sneller 
Alle vrijwilligers 
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Wij wensen u en jullie allemaal 
Hele goede kerstdagen  

en een gezond 2024 
 
 

                                                                                                  
                                       


